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en Elvas, juist over de grens in Portugal. 
Mérida was ten tijde van de Moorse invasie 
een belangrijk handelscentrum, maar bij de 
komst van de Romeinse bezetter werden de 
Moren verjaagd uit Mérida. Ze namen hun 
toevlucht in Badajoz, dat daardoor een hoge 
economische vlucht kon nemen. Daar vind je 
dan ook vele Moorse overblijfselen.  Echter, 
vlak bij de grens werd dit een drukbevochten 
stad. Zodoende is het een echte vestingstad 
(burcht in de vorm van een ster, Vauban). Ook 
in Elvas zie je een dergelijke vesting, maar ook 
een bijzondere aquaduct. 
Dag 6 Uitstap met het openbaar vervoer of de 
fiets naar Mérida voor een begeleide tour in 
Mérida, waar je nog vele bijzondere en goed 
bewaarde Romeinse monumenten vindt. Het 
Teatro romano de Mérida, de Romeinse brug, 
het Acueducto de los Milagros, de Templo 
de Diana, het Moorse Alcazaba, het Circo 
Romano, en last but not least de opgravingen 
van de Romeinse Villa Casa del Mitreo. De 
liefhebbers kunnen ook het bijzonder mooie 
Museo del Arte Romano bezoeken. De rest 
van de dag is vrij voor boodschappen en 
verkenning van de omgeving. 
Dag 7 Verplaatsing naar camping in Dos 
Hermanas op 15 km van Sevilla. 
Dag 8 Vrije dag op de camping of eerste 
verkenning van Sevilla en omgeving. 
Doorheen de dag “spel zonder grenzen” op de 
camping voor de liefhebbers.
Dag 9 Uitstap met openbaar vervoer voor 

Programma
Dag 1 Aankomst op de camping in de 
omgeving van Burgos aan het park Fuentes 
Blancas. 
Kennismaking en welkomstdrink.
Dag 2 Na 1 nachtje Burgos trekken we verder 
naar Plasencia , een behoorlijk lange rit van 
375 km die ons in de regio Extremadura 
brengt. Een tussenstop in Valladolid, de 
hoofdstad van de regio Castilla y Léon, is 
een aanrader en je kan er wel een halve dag 
vertoeven. Onze wandeling brengt ons o.a. 
langs de Plaza Mayor met het indrukwekkend 
stadhuis, de Iglesia San Pablo, de Plaza de la 
Universidad met de imposante hoofdingang 
van de universiteit en de kathedraal en het 
Monasterio de San Benito.
Dag 3 Uitstap op vrije basis: te voet, per fiets 
naar Plasencia,  de ommuurde stad met heel 
wat geschiedenis op wandelafstand van de 
camping. We ontdekken de omwalling met 
zijn 68 torens en 6 poorten, de kathedraal uit 
de 13e eeuw, het Palacio Episcopal , de Plaza 

Mayor en de middeleeuwse aquaduct die 
heel goed bewaard is. Het Parador Hotel, dat 
gehuisvest is in een 15e-eeuws klooster, loont 
zeker ook de moeite van een kort bezoek.
Dag 4 Verplaatsing naar camping bij 
Mérida. Onderweg blijft tijd over voor een 
vrij individueel bezoek aan Cáceres, dé stad 
van de Pata Negra en het epicentrum van de 
Ibéricovarkens. Met zijn nagenoeg 100.000 
inwoners is deze UNESCO-erfgoedstad een 
bezoekje meer dan waard. Een uitgestippelde 
wandeling van amper 5,5 km brengt je naar 
de oude stad, met als blikvangers het Palacio 
de los Golfines de Arriba, de Torre Bujaco en 
de stadsmuren uit de 12e eeuw op de Plaza 
Mayor en de Arco de Estrella. De kathedraal 
op de Plaza Santa Maria en de Plaza de San 
Jorge leiden je naar de charmante winkel-
straatjes en steegjes waar je ongetwijfeld zal 
worden verleid door de winkeltjes met de 
Iberico-specialiteiten.
Dag 5 Begeleide busuitstap naar Badajoz 

Tijdens deze reis vol afwisseling brengen wij je onder een heerlijke 
Spaanse najaarszon naar de mooiste stukjes van de Spaanse 
Sierras en ontdekken we de schitterende hoogtepunten van de 
Moorse cultuur in de Andalusische steden Sevilla, Ronda, Córdoba 
en Granada. Als opwarmer bekijken we het puur en ongerepte 
Extremadura met steden als Plasencia, Mérida, Badajoz,…

Iberische steden te midden van een grandioze natuur

Extremadura 
& Andalusië
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LEDENPRIJS

per persoon  
(basis: 2 pers./eenheid): € 1.328

per bijkomende persoon  
(vanaf 3de pers.):  Prijs op aanvraag

alleenreizende: € 1.801 
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl. taks en elektriciteit (10 A) • 
OV naar Mérida • Hop-on-hop-off bus Sevilla • 
busvervoer: Badajoz, Jerez de la Frontera, Granada, 
Alhambra, Cordoba • Gidsen in Badajoz & Elvas, 
Sevilla, Córdoba • Sevilla card • Granada card • 
toegang tot Mezquita en Alcazar • Arrangement: 
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre • toegang bezienswaardigheden Mérida 
en Palencia • welkomstdrink + 2 extra drinks • 
1 x diner en afscheidsetentje • reisbrochure.  

REISBEGELEIDING 

Roland April

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM 

1 juli 2024 

RESERVEREN 

via www.vkt.be/reizen

VRAGEN OVER DEZE REIS OF NOG GEEN LID? 

travel@vkt.be of 09 223 77 91

geleid bezoek aan Sevilla : Alcázar, kathedraal  
en Giralda, de Torre del Oro. Nadien is er vrije 
tijd voor de lunch in de vele tapasbars, om te 
shoppen, gewoon een terrasje of kuieren door 
de mooie straatjes van Sevilla. 
Dag 10 We begeven ons terug naar Sevilla 
waar we de stad verder verkennen, want 
naast de toplocaties zijn er nog vele pleintjes 
en straatjes die een bezoek waard zijn. We 
verplaatsen ons vandaag in Sevilla met de 
hop-on/hop-off bus die ons de hele stad 
rondbrengt op vrije basis en eigen tempo. 
Dag 11 Begeleide busuitstap naar Jerez de La 
Frontera . We starten ons bezoek in Jerez de la 
Frontera, waar we de belangrijkste highlights 
van de stad bezoeken (kathedraal, Alcazar en 
de sherry-bodega’s). Het hoogtepunt wordt 
ongetwijfeld het bezoek aan de wereldbe-
roemde “Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre” waar we in de middag een 
paardenshow met illustratie van de diverse 
rijkunsten bijwonen. Vervolgens schuiven 
we aan voor een tapasbuffet, proeverij in 
een typische bodega en tenslotte worden we 
vergast op een Flamenco-spektakel.
Dag 12 Verplaatsing naar de camping in 
Ronda. Ronda is een bijzonder mooi stadje 
gelegen op een rotspartij gesplitst door een 
kloof van 100 m diep. 
Dag 13 Vandaag trekken we er te voet op uit. 
Ronda ligt op slechts 1.5 km van de camping 
en tijdens de wandeling zien we Ronda boven 
op de rotsen liggen, terwijl ook de enorme 
toegangspoort en brug die gebouwd is in de 
El Tajo-kloof. Een degelijk wandelplannetje 
zal ons wegwijs maken in dit wondermooie 
stadje met als hoogtepunten De brug over 
de Tajo-kloof, de Plaza de Toros met zijn 
overdekte stierenvechtarena uit de 18de eeuw, 
het oude stadscentrum en de Baños Arabes 
uit de 13e eeuw (zeker te bezoeken).
Dag 14 Verplaatsing naar Granada. De kortste 
weg via het binnenland brengt ons met 239 
km op de camping. Wie een stukje van de 
Costa’s wil zien en daar een dagje van maken 
kan ook langs de kustweg via Marbella, 

Torremolinos, Malaga en Motril. Je kiest dan 
wel voor 135 extra kilometer, maar vindt 
wellicht een leuk plaatsje om even in zee te 
plonsen en te picknicken. 
Dag 15 Vandaag op uitstap naar het bekende 
Alhambra voor een geleid bezoek. Het 
Alhambra of “rode paleis” behoort tot het 
werelderfgoed en is zeker een van de mooist 
bewaarde monumenten uit de Spaanse 
geschiedenis. Het is een Moors fort en kasteel. 
Vlakbij liggen ook het Generalife-zomerpaleis 
met zijn prachtige tuinen, het kasteel van 
Karel V en het Alcazar-vestingfort. Een volle 
dag kan met moeite volstaan om alles te 
bezoeken. 
Dag 16 Na het overweldigend bezoek aan 
het Alhambra gaan we voor een rustige, vrije 
wandeling en een echte genietdag in Gra-
nada. Mogelijkheden: bezoek de kathedraal 
en de Capilla Real, de grotwoningen in wijk 
Sacromonte, de oude wijk El Albaicín en zijn 
vele terrasjes aan restaurantjes/tapasbars en 
ten slotte het Monasterio de Jeronimo en de 
Basilica de San Juan de Dios. We verplaatsen 
ons met de groene trein incl. audio-guide, 
zodat je de stad kan leren kennen.
Dag 17 Verplaatsing naar de camping in 
Córdoba. 
Dag 18 Vandaag een geleid bezoek aan 
Córdoba, waar we met de bus op een 
kwartiertje direct de oude stad induiken. De 
Puente Romano over de Guadalquivir stappen 
we zo de Juderia (Joodse wijk) binnen, met zijn 
heerlijk bebloemde straatjes en steegjes, de 
pittoreske huisjes. Deze wijk herbergt echter 
ook enkele kostbare parels van werelderfgoed: 
de Mezquita (de overweldigende moskee/
kathedraal in rode en witte marmer) moet je 
gezien hebben. Echter is ook het Alcázar de 
los Reyes Cristianos gelegen midden in de 
Joodse wijk. Te midden van deze prachtige 
omgeving laten we ons ook verleiden door de 
vele tapasbars en restaurantjes.
Dag 19 Vrij bezoek en ‘genietdag’ in Cordoba 
om er eindeloos te proeven van de tapas, de 
vele terrasjes en de typische, vaak heel mooi 

bebloemde  straatjes en steegjes in de Juderia. 
’s Avonds is er een afscheidsetentje in de 
idyllische sfeer van Cordoba.
Dag 20 Terugkeer naar huis. We verlaten de 
camping voor 12 u.


